
 
 
 
 
 
 

 
 
Hemelvaart - 29 mei 2025 
9.00 uur in de Lutherkerk 
 
Welkom: Frans Ritmeester 
Lector: Esther Kevelam 
Organist: Wim Kusee 
Voorganger: ds. Annelene Metz 
Liturgische kleur: wit 
 

 
 
OM TE BEGINNEN 
 
Welkom en mededelingen  
 
Stil gebed (staande) 
 
Intochtslied ‘Ontwaak, o mens, de dag breekt aan’ 
(Liedboek 215: 1,2,3) 
 
Bemoediging en groet 
  
Psalmgebed ‘Verheven’ (Liedboek 47a) 

allen: VERHEVEN, GIJ,  
DIE LOS VAN AARDSE MACHTEN 
UITSTIJGT BOVEN WIE WIJ ZIJN. 

vg:  Klap in de handen en loof de Allerhoogste, 
 zing, alle volken en geef Hem eer. 
 Groot, deze koning,  

en sterker dan de sterkste. 
 Juich God toe met jubelgezang: 

Halleluja. 
allen: VERHEVEN, GIJ,  

DIE LOS VAN AARDSE MACHTEN 
UITSTIJGT BOVEN WIE WIJ ZIJN. 

vg: Onder luid gejuich is de Ene opgestegen. 
 hoog verheven met hoorngeschal. 

Zing voor de koning,  
de vorst van heel de aarde, 
loof hem in een feestelijk lied: 
Halleluja. 

allen: VERHEVEN, GIJ,  
DIE LOS VAN AARDSE MACHTEN 
UITSTIJGT BOVEN WIE WIJ ZIJN. 

 
Zingen ‘Zing halleluja, hemel en aarde zing’ 
(Liedboek 648) 

 
HET WOORD 
 
Gebed 
 
Schriftlezing Handelingen 1:1-11 
 
Zingen ‘De Heer is opgetogen’ (Liedboek 666) 
 
Schriftlezing Lucas 24:49-53 
 
Verkondiging 
 
Zingen ‘Voor mensen die naamloos’  
(Liedboek 647:1,3,4)  
 
 
ONS ANTWOORD 
 
Toelichting op de collecten  
1e collecte voor De Herberg 
2e collecte voor Emmaüs  
Collectebusjes voor Young Africa 
 
Geven kan via de QR-code, de Emmaüs app, pge.nu 
of de collectezakjes bij de uitgang  
 
 
Gebeden 
Dankgebed, voorbede, stil gebed en ‘Onze Vader’  
 
Slotlied ‘Al heeft Hij ons verlaten’ (Liedboek 663) 
 
Zegen 
besloten met  
 
 


